
 

   Spelling - Klanken woorden met ee Yura Gerritsen 

nee 

veel 

ee 
de keel 

ik zweet 

het vlees 

ik meet het been het feest 

het beest 

ik ben scheel 

de sneeuw de peen 

ik ben gemeen 

de eekhoorn 

de kameel 

de teen de eend 

de meester de geest 

het meel 

ik weeg 

een 

ik eet ik lees 


